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Vertelling 4–7 jaar

Tomas is er niet bij
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen:  Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

De deuren zijn op slot.
Binnen zitten de vrienden en vriendinnen van Jezus bij elkaar.

‘Hoe kan het toch’, zeggen ze. ‘Jezus was dood. Hij lag in een graf met een steen 
ervoor. Maar nu is het graf leeg. Hoe kan dat nu toch?’
En dan gebeurt er iets. Plotseling, zomaar ineens, komt Jezus bij hen.

‘Ik wens jullie vrede’, zegt Hij.
De vrienden en vriendinnen kijken verbaasd. Ze zien de wonden in Jezus’ handen. Hij 
is het echt!
Jezus maakt een kommetje van zijn handen en blaast erin. ‘Ik geef jullie Gods kracht’, 
zegt Hij. 
Daarna is Jezus weer weg.

Tomas is ook een vriend van Jezus. Hij was er niet bij toen Jezus kwam.
Tomas klopt op de deur: ‘Ik ben het, Tomas! Doen jullie open?’
Als Tomas binnen is, begint iedereen te praten.
‘Jezus was hier!’ ‘Hij was het echt!’ ‘We zagen zelfs de wonden in zijn handen.’ ‘Hij 
heeft Gods kracht aan ons gegeven.’ ‘Jezus leeft!’
Tomas doet zijn handen omhoog. ‘Ho ho’, zegt hij, ‘wat zeggen jullie toch allemaal? 
Was Jezus hier? Maar hoe kan dat dan? Ik kan het pas geloven als ik Hem zie.’

Een tijdje later zitten ze weer bij elkaar. De deuren zijn nog steeds op slot. Tomas is er 
nu ook bij. En dan komt Jezus nog eens! ‘Ik wens jullie vrede’, zegt Hij weer. En tegen 
Tomas zegt Jezus: ‘Kijk maar goed, Tomas. Je mag me aanraken als je wilt. Ik ben het 
echt!’ Tomas doet een hand voor zijn mond. ‘Mijn Heer…’ zegt hij zacht. 

‘Jij gelooft omdat je me gezien hebt’, zegt Jezus. ‘Ik hoop dat mensen ook geloven als 
ze mij niet gezien hebben. Dan zijn mensen echt gelukkig.’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Waarom kan Tomas eerst
niet geloven dat Jezus leeft? Is het
moeilijk om iets te geloven dat je

niet ziet?

p
Spel: Jezus maakt in het verhaal een
kommetje van zijn handen en blaast
Gods kracht naar de leerlingen. Wat

wensen de kinderen elkaar toe? (Bijvoorbeeld
liefde, vrolijkheid, leuke dingen doen.) Om
de beurt mogen ze iets noemen, waarbij ze
een kommetje van hun handen maken en hun
goede wens naar anderen toeblazen.

s
Creatief: Wie of wat zouden de
kinderen graag eens in het echt
willen zien? Teken een grote bril. In

de bril tekenen of schrijven de kinderen dingen
die zij graag willen zien. Zie ook het werkblad
op blz. 10.

Vertellen
Hij is er!
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